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ÖN SÖZ 


Tiyatro, sözlerin kalıplarından çıkarak yeni bir karakter ile 
kimsesiz ve özgürlüğüne düşkün bir ruha bürünmüş düş anla- 
tımının bedenselleşmiş biçimidir. Tiyatro, sessiz bir gecenin 
arkasından gelen gürültülü yıldırımların eşliğinde çırpınışla- 
rını duyabileceğimiz bir serçenin kanatlarındaki sesleri insan 
ruhuna taşıyan sanattır. Tiyatro bilmeyen için sessiz, anlaya- 
bilen için büyük bir çığlıktır. Beni de kendisine çeken bu ses- 
sizlik içindeki çığlıklar olmuştur. Duyabiliyordum çığlık- 
ları... Kime aittiler bilmiyordum... Onun için her çığlığı bir 
karaktere teslim ederek, istedikleri kadar bağırmaları için izin 
verdim kendilerine. Kimisi ağladı, kimisi korktu, kimisi sa- 
dece çığlık attı... Ben ise doğumlarına yardım ettiğim bu söz- 
lerin sahiplerini özgür bıraktım. 


Konuşamam belki ama yazabiliyorum... Ağlayamam 
belki ama ağlamanın ne anlama geldiğini biliyorum... Işığını 
gizleyen bir ateş böceği vardı düşlerimde. Çevresini aydınlat- 
ması gerekirken ateşi ile kendisini yakan... Işıksızlık nedir? 
Tanımlayabilir misiniz? Kendi içinde kendisini tutuşturan bir 
ateşin etrafına yaydığı sıcaklığın aslında olmayan bir gerçeğin 
hayaleti olduğunu anlayabildiğiniz zaman, gelecek olan ama 
geleceğini kanıtlayamayan bir geleceğin karanlık sokakla- 
rında şefkatli elleri ile öldürmeyi becerebilen bir katilin sahip- 
siz bir cesede sahip çıkması ne kadar yumuşatabilir ki balçık 
yapışmış kalpleri... 


Işığını Gizleyen Ateşböceği İçin Günahsızlanma Günü 


Tiyatro ruhun aynası, bedenin simgesi, ölümlülüğün ve 
unutulabilirliğin çarelerinden sadece birisi... Gözlere yansı- 
yan ışığın arkasındaki gerçekliği çözümleyebilmek için ses- 
sizliği hareketlere dönüştüren seslerin bütünü... Tiyatro, sa- 
dece bir kelime; gerçekte ise bütün dünyayı kuşatan bir öz- 
gürlük. Düşler kadar hayal bir o kadar da gerçek... 


Son bir not olarak belirtmek isterim ki bu tiyatro eserimde 
sahne tasarımı yapılmamıştır. Bu işi sahne tasarım sanatçıla- 
rına bırakıyorum. 

Konur Alp DEMİR 


İstanbul-2024 


Yağmurun suyu böldüğü damlalardan bir tanesiyim 
Gün günahsızlanma günüdür 
Bugünü dünden daha çok sevdim 
Bugün yarından tırtıl yürüşüyündeki sabırla kısmetlendiğim gündür 
Kelimelerimi özenle bir bavula topladım 
Artık vakti gelmişti ayrılmanın 
Kelimeler, benim kelimelerim 
Neden benim olmayan kelimelere sığınayım 
Neden bir başkasının kelimeleri ile derdimi anlatayım 
Kendimsizlik içinde değilim ki bir başkasına yakınayım 
Herkesçi düşlerim yok soyut bedenimde 
Günsüz beklentilerim var 
Her zaman kalan, bir sonraki güne 


Konur Alp DEMİR 


KARAKTERLER 


CHRISTOPHER: Asıl Erkek 
MARGARET: Asıl Kız 


YÜZBAŞI JOSEPH: Margaret'e Aşık Olan Ama 
Karşılık Bulamayan Erkek (Eski Nişanlı) 


SANDRA: Yaşlı Kadın, Margaret'in Üvey Annesi 
PATRICIA: Kıskanç Üvey Kardeş, Sandra'nın Gerçek Kızı 


POLİS ŞEFİ ALEXANDER: Cinayet Soruşturmasını 
Yürüten Polis Şefi 


HAYALET: Kim Olduğunu Bilmiyoruz 
SOPHIE: Evin Hizmetçisi 

ALBERT: Margaret'in Eski Sevgilisi 
PEDER: Din görevlisi 


PERDE I 


Christopher Margaret'e doğru yaklaşır. 
Margaret misafir odasında kanepede oturmaktadır. 
Margaret gülümseyerek söze başlar. 


MARGARET 
Gece gibi mi olmalıyım 
Sessiz ve karanlık... 
Unutmalı mıyım cırcır böceklerinin seslerini 
Sevmeli miyim tekrardan 
Vazgeçmişken eski sevdalarımdan 


CHRISTOPHER 
Unutma aşkın taliplisi geçen günleri 
Her gün bir anı kazırken ömrümüze 
Nereden çıktı bu koyu düşlerin sahibi 
Bilmek isterim kimin aşkı dokunacak düşlerime 


MARGARET 
Düşlerinde yaşıyorum ben zaten 
Rüyaların benim evimdir 
Karanlığa sığınmam cesaretimden 
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Bir sabah uyandığında 

Sana beni hatırlatacak olan sözler benimdir 
Ne olur, ne olur aç artık kollarını bana 
Artık huzur bulmak istiyorum 

Sanma ki gece uzun aydınlık kısadır 
Geceden sabaha çıkmayı arzuluyorum 


CHRISTOPHER 
Hiçbir zaman erişemeyeceğim duyguların azabı içerisindeyim 
Belki de özlemlerini çektiğim o beklenen zevklerin 
Hiçbir zaman farkına varamayacağım 
Ah! Ne acı... 
Ama olsun, ulaşabilmek değil, ulaşmaya çalışmaktır değerli olan 
Onun için ışık açık kalmalı gönlümün odalarında her zaman 


MARGARET 
Kalbimi sana teslim etsem taşıyabilir misin 
Işıksız gölgelerde suya değerken gökyüzünün karanlığı 
Susabilir misin bir gün özlemlerden yanıp tutuşurken 
Kelimeleri söylemeden, düşlerinden süzülen 
Aşkları yaşayabilir misin hiç yaşamadan ama yeniden 
Güneşin sıcaklığına mı sığınıyorsun hayaller kurarak 
Kış gecelerinde yalnız mı uyuyorsun 
Bir sevgilinin nefesini hissetmeden yüzünde 
Söyle bana söyle ki ben de söyleyeyim 
Ne kadar çok istediğimi seni yalnız gecelerimde 
Seni en çok özlediğim ve arzuladığım saatlerde 
Ne yaparım, hangi duaya sığınırım, bilir misin 
Avuçlarım ter içinde kalır ne zaman seni düşlesem 
Gözlerim seni ararken uzaklarda ılık bir gözyaşı damlar içime 
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Bir yerlerde bedenleşerek yaşamana rağmen 
Erişemeyeceğim, erişemeyeceğimi bildiğimden 
Senin yokluğunu yaşarken küsüyorum kaderime 


CHRISTOPHER 
Bir kalbi ancak kalbi olan taşır 
Yer verir kalbinin içinde sevdiğinin kalbine 
Düşler kurar gecenin en karanlık saatlerinde 
Bir aşk yaşamak için mi bunca çaba 
Duygulardan örülmüş bir davet var sanki dilinizin altında 
Bir nefese muhtaç dudaklarım bir başkasının 
Değmeli eli kalbime 
Dudaklarım hatırlamalı ıslaklığını 
Sevdiğimin dudaklarına dudaklarım tekrardan değmeden önce 


MARGARET 
Ah, iyi yürekli sevemediğim 
Sevmek istememe rağmen, erişemediğim 
Nasıl girilecek biliyorsunuz bir kadının kalbine 
Islaklığına aldanmamalısınız derinlerimdeki mahzenin 
Kalbimi kalbine dokundurmanı isterim 
Tenini tenimde hissetmeden önce 


CHRISTOPHER 
Sözler çok anlamsız kalıyor karşında 
Zalim bir kaderin pençesinde çırpınırken düşlerim 
Sen bilemezsin sensizliği benden daha iyi 
Işıklar kapanınca içimi sararken hıçkırıklar 
Bir kadın düşünün ki senden daha öte 
Belki de hiç var olmadı, hiç yaşanmadı bu duygular 
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Bir aldatmacaydı sadece kandırılan düşümdeki adam 
Yaşananlar sığınmıştı rüyaların sahteliğine 
Bir kadını özlüyorum hem de hiç tanımadığım halde 


MARGARET 
Nasıl bir korku içerisindesin şimdi bilemiyorum 
Nasıl bir kadın arzuluyorsun ki düşlerinde 
Benim çelimsiz ruhum ve bu yorgun bedenim 
Arzularına boyun eğemeyecek kadar yetersiz mi sence 
Sen olmayan bir aşkın ızdırabını yaşarken 
Gerçeklerin yanından geçip gidecek misin öylece 
Ben varım, yansıması değil bu gördüklerin gecelerin 
Karanlık mı sanıyorsun beni aslında 
Bir kadın, çıplakken bedeni, çirkindir 
En güzel kadın hiç çıplak kalmadı dünyada 
Gördüklerin, bilemiyorum, nefsani duyguların eşliğinde 
Dokunmak bir kadının vücuduna ne iğrenç şey 
Kirli tenin kirli yapışkan salyasında 
Bir hayat bulmak için miydi bunca şey 
Ya kalbine ne demeli 
Değmeli mi kalbin bir kalbe 
Yetmez mi yeniden bir hayatı yeşertmek için 
Bir kalbi sevmek sence 


CHRISTOPHER 
Neden nefret ediyorsun bu kadar insan bedeninden 
Beden Tanrı'nın sana bir armağanı 
Tanrı ki kalbini bile saklamış bedeninde 
Taştan yataklara serilirsin kalbin olmasaydı eğer 
Bu kadar hak etmezdin belki de 
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Sana verilmiş bunca değer 
Topraktan yorganları sererler üzerine 
Kalbin artık kalp olmaktan vazgeçtiyse eğer 


Konuşma sürerken Sandra odaya girer. 
Kaba kelimeler ile Christopher'a yönelik konuşur. 
Christopher ve Margaret susarlar. 


SANDRA 
Sen ki yok oluşun habercisi 
Koyu bir gecenin karanlıklar efendisi 
Sürdürmemeli bu sözleri bir güzelin karşısında 
Değmemeli nasırlı elleri ellerine 
Unutmalı, yaşamayı arzu ettiği hayelleri 
Yeni bir gün doğmadan önce 


CHRISTOPHER 
Akşam esintisinin serinliğinde kaybolurken düş kırıklıklarım 
Ne kadar da aydınlığa muhtaç bu karanlıklar 
Güneş gölge ile küskünlükten dolayı kavgalı 
Sabahın hiç bilinmeyen bir acısı var 
İşte bu yüzden aşkıma koşuyorum ben her sabah 
Unutmaya hiç niyetim yok hayallerimi 
Gün doğsun artık aşkımın üzerine 
Ve ben haykırayım sevdamı sevdiğime 
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SANDRA 
Zaman zalimdir, sevgisiz geçecek belli ki bu koca ömür 
Bir serçe gibisin, titrek ve küçük, biraz da hür 
Göremiyorsun kapıların arkasında gizlenen gerçekleri 
Kendi sefilliği içerisinde yaşanmalı bu bilmek istemediğim hayat 
Bir tiyatro bu düşler ve kimdir su sözlerin sahibi 
Bir an önce yok olmalı ve huzur bulmalı iyilikten yorulmuş günah 
Duaların kimsesizliğinde geceden yeni kurtulan, bu sabah 


Patricia odaya girerek 
Sandra'ya yaklaşır. 
Konuşmasını Christopher'e 
yönelik yapar... 


PATRICIA 
Neler duyuyorum ben 
Ah, içimdeki sancıların sebebi buymuş meğer 
Bir dilek tuttum dün gece karanlık ayın gölgesinde 
Ve oldu gerçekten seni gördüm rüyamda 
Bir hançer gibi saplanan kalbime, nedir bu yara 
Keşke hiç işitmeseydim, işitilmemesi gereken sözleri 
Şahit olmasaydı gözlerim senin bu hallerine 
Bir umut, bir umut ver bari sevdiğine 
Düşlerinden kovulan ben olsaydım keşke 
Ama olsun, seni hatırlatacak bir söz de yeter bana 
Sensizliğimi unutturacak ve yeniden düş kurduracak 
İstemediğim, istemek zorunda kaldığım bu aşkı 
Yaşamak için miydi bunca fenalıklar 
Sen şimdi kime açıyorsun düşlerini 
Kimin önünde yalvarıyorsun aşkını sunmak için 
Söyle bana sevgimin efendisi, düşlerimin kölesi 
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SANDRA 
Senin dilinden dökülen her heceye lanet olsun 
Gecenin karanlığı kuşatsın ömrünü 
Duymaz mısın ki ruhu sararmış bu faninin sözlerini 
İşitmez misin ki gül perisinin bedeninde bırakmak istediği izleri 
Bilmez misin ki yolun sonunda kanat çırpan bir baykuşun sesleri 
Uğursuzluk getirecektir evimize 
Kanlı gözlerden masum gözyaşları akmadan önce 


Margaret oturduğu kanepeden kalkarak 
Sandra'nın üzerine doğru gider. 
İsyânkar bir sesle konuşur. 


MARGARET 
Duymak istemiyorum artık sözlerini 
Konuşmalarımda yoksun bundan sonra sen 
Ve ben bugün aşkıma sunuyorum kendimi 
Düşlerimden süzülen her damla mutluluğu 
Sizler ile değil, aşkım ile paylaşacağım 
Son nefesimi verirken Tanrı'nın huzurunda 
Bir tek aşkıma ait olacağım 


SANDRA 
Çevrende olup bitenleri anlayamayacak kadar burada yoksun 
Gündüzün umut saçan aydınlığının gerçeklerinden 
Sen sahip olduğunu düşündüğün ruhtan da yoksunsun 
Sen olmaması gereken hayallerde yaşıyorsun bir umut içerisinde 
Sevdayı sahte bir sevgide arıyorsun, tatsız dudakların pembeliğinde 


15 


Işığını Gizleyen Ateşböceği İçin Günahsızlanma Günü 


MARGARET 
Kalemimden damlayan mürekkep üzerine yemin ederim ki 
Sancılanıyor içimde aşk yoksunluğunun bıraktığı yara 
Sen ki sessizliğini bozmaman gereken kadın 
Esir olmamalısın artık gerçekleri görmeme alışkanlığına 
Bu yorgun hayallerin içinde salgılanan veba 
Bir gün seni alıp götürecek bizlerden 
Ulaşacaksın sen de koyu soyut bir yalnızlığa 
Düşler ile gerçekler hiç bu kadar yakın olmamışlardı bana 


Christopher Sandra’nın konuşmasına 
fırsat vermeden söze karışır. 


CHRISTOPHER 
Susmalısın artık gerçeklerin huzurunda yaşlı fahişe 
Kanım çekiliyor damarlarımdan seni dinledikçe 
Sen bilmez misin ki geçmişte bıraktığın izleri 
Yokluğuna çabuk alıştıracak senin ölümün bizleri 
O zaman cehennem çukurlarında yan kötü kadın 
Sen ki derdimi anlayamayacak kadar körlük içerisinde yaşıyorsun 
Ben o çok özlediğim sevdamın yolunda ilerlerken 
Sen aşkın katili, kendi yalnızlığının mezarını kazıyorsun 


SANDRA 
Yok, hayır, susmayacağım artık 
Susturamazsın beni dikenli dilinin zehirli sözleri ile 
Sen yoktun ama ben vardım bu güzelin yanında 
Senin yokluğun o zamanlar bir ödülmüş aslında 
Nerden çıkıp geldin cehennemin kötü kokan nefesli misafiri 
Sen sanıyor musun ki bu aşkın hiç mi bekleyeni yok 
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Yanılıyorsun, nasırlı gözlerin göremiyor gerçekleri 

Sen bir uykudasın, uyanmadan inanmak istediğin 
Gerçekler o kadar da tatlı değil, biliyorum senin için 

Artık sessizliğe kavuşmalı o lanetli dilinden çıkan sözlerin 


Christopher Margaret'in 
yanına doğru gelir. 


CHRISTOPHER 
Üzülme ömrümün en güzel kokan çiçeği 
Güllerin ağladığı saatler üzerine yemin ederim ki 
Sen benim için en kutsal varlık, tapılacak aşk tanrıçamsın 
Ruhunun sesi taşısın nağmelerini mezarıma 
Senden önce ölürsem eğer 
Rüzgarın kollarına ver 
Getirsin bana senin kokunu 
Toprak ile bütünleşirken bedenimin sarhoşluğu 


Konuşmalar devam ederken odaya 
Margaret'in eski nişanlısı 
Yüzbaşı Joseph girer. 


YÜZBAŞI JOSEPH 
Ne güzel bir ses duyuyorum güller ülkesinden gelen 
Ruhumun yarısını tamamlayan bu ses de kime ait 
Bilen var mı acaba, kalabalıklar içerisinde, ben kimim 
Kim için içene düştüğüm cehennnemden çıkıp geldim 
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Margaret hayretler içerisinde 
Yüzbaşı Joseph'e bakar. 
Ağlamaklı bir ses tonu ile 
konuşmaya başlar. 


MARGARET 
O kadar uzun zaman ısrarla bekledim ki seni 
Zaman akmaz olmuştu artık donmuş kaderimde 
Nerede kaldı senin için o beslediğim sevgimin 
Masumluğu çoktan yok oldu, sen kaybettin beni 
Şimdi ne hevesim kaldı sana ne de seninle ilgili düşlerim 
Sabır tüm heyecanımı kazıyarak aldı benden 
Ortada ne istek kaldı şimdi ne de bir beklentim senden 


YÜZBAŞI JOSEPH 
Çok mu ağır geldi acaba hayata düşlediklerim 
Beklediklerim, beklenmeye değmeyecek bir değerde miydi 
Sen sevgili, sen söyle bari 
Ne zaman sönecek bu aşkın alevleri 
Ben yanarken sen sönmek zorunda mısın 
Yada sen sönerken ben tekrardan alevlenmek 
Özlemek mi kaderim yoksa ellerinde mi erimek ellerim 
Bir dokunuşa hasret güzel bir söze 
Senden yoksun kalmış hayallerim 
Hiçbir zaman sarhoş olmadım seni unutacak kadar 
Seni hatırlatacak bir düşümde olmadı çoğu zaman 
Kalbime işledim seni ne unutacak ne de hatırlayacak kadar 
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MARGARET 
Zamanın kağıt üzerinde bıraktığı sarı leke gibisin 
Unutmak mı... 
Unutmaya, ne anlama geldiğini bilemeyecek kadar, uzağım 
Uzak kalmaya mahkum olduğum düşlerin girdaplarında 
Kaybolacak diye korkuyorum hayallerim 
Aşkımın heveslerini alıp götüren rüzgara kızıyorum 
Ona emanet ettiğim masumluklarımı 
Her gece ben gökyüzünde karanlıklar arasında arıyorum 
Zor muydu bırakıp gitmek herşeyi kelimesizlik içerisinde 
Yoksa kolay mıydı unutmak aşk dolu sözlerimi 
Geceler kıskansın elini tutarken kulağına fısıldadığım aşk şarkılarını 
Rüyalar aleminden az önce uyandım 
Şimdi seni görünce karşımda 
Yıllar önce unutmaya çalıştığım sensizlik yalvarışlarım 
Bir anda acı vermeye başladı bana 
Sen yoktun, yokluk içerisinde kalmalıydın 
Ne için çıkıp geldin karanlıklardan 
Ne için sessizliğimi bozuyorsun 
Sen ki artık benim düşlerimde yaşamayı 
Hiç ama hiç hak etmiyorsun 
Konuşmalar devam ederken 
Christopher sert bir ses tonu ile 
Margaret'in sözlerini 
keserek araya girer. 
CHRISTOPHER 
Ey zalimin tohumlarını saçtığı çirkin kaderli kadının kızı 
Ey hiç duyulmamış lanetlerin üzerinde toplandığı bakire 
Kemiklerin sızlasın bir kelime daha edersen şayet 
Cehennem çukurlarından oluşmasını istediğim mezarının içinde 
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MARGARET 
Sen aşka mı inanıyorsun yoksa lanete mi 
Hiç sevdin mi ki bir arının sevdiği gibi bir çiçeği 
Hiç dokundun mu ki bir bakirenin vücuduna 
Bensiz yaşayabilir misin sen 
Yokluktan çıkabilir misin beni görünce varlığa 
En çok sevdiğin kişiyi sunar mısın cennetten kovulan babamıza 
İlk ademi kandıran da bir kadındı, bunu sakın unutma 
Bir yılanın ağızında çoğalırken günahkarlar 
Elbette ateşler içinde yanacaktır hak eden 
Günahı ağızında taşıyan mahluklar 
Sen de beni unuttuğunu mu düşleteceksin bana 
Bir zalimin kollarına mı terk edeceksin beni 
Dili çoktan alışmış can yakan yalanlara 


CHRISTOPHER 
Göklerden çıkıp gelecek babamıza yeminler olsun ki 
Kutsal bakire Meryem'in aziz hatırasına leke sürmeden 
Tanrı'nın merhametine ulaşabilmek için 
Seni kutsal ruha havale ederek 
Işıksızlık kaderine terk ediyorum 


MARGARET 
Merhamet dilenmem 
Aşkı hatırına bilinmez yollara girmeye cesaret edemeyen için 
Ben susarım, dilim konuşmaz ama gönlüm bundan yoksundur 
Bir hikaye hatırlıyor zihnim ama kelimelerini unuttum 
Hatıralarıma gömdüğün sen, benim varlığımdan yoksunsun 
Sen ki adını bile anmaktan çekindiğim 
Aşkı için gözyaşı dökemeyen ruhsuz zalim 
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Kelimelerimi tükettiğim gecelerde, ayın ışığı altında 
Bir el uzansa keşke ve elimi tutsa 

Hayali içerisinde yaşarken yorulduğum 

Adını bile hatırlamak istemediğim 

Sen artık hatıralarımdan çoktan kovuldun 


Yüzbaşı Joseph, Margaret”i teselli 
etmek için araya girer. 


YÜZBAŞI JOSEPH 

Gül bahçesinde gezinmeye cesaret eden gülün dikenini 
önemsemez 

Ay ışığında yolunu bulmak kolaydır aklı olan için 

Lakin gece karanlığı her an gelip ruhumuzu karartabilir 

Gül bahçesine düşen karanlığın izleri istemesende çoğu zaman 

Gülün dikenini sevilmeye hiç alışmamış kalplere batırabilir 

Ey sevgili hem güle ulaşmak hem de dikenden uzaklaşmak 

Hem aydınlık olsun hayalim hem de karanlıklar hiç uğramasın 

Yaşamanın getirdiği yorgunluktan yorulmuş kalbime 

Ben senin için varım sen de benim için 

Unut artık karanlıklar prensini 

Gece hükmetmeye başlamadan önce ömrümüze 

Kalbini emanet istiyorum senden 

Benimkini sana sunmadan önce 


MARGARET 
Sen Yüzbaşı 
Kahramanlığın dillerde dolanıyor 
Cesaretin var savaşta ama aşk senden kaçıyor 
Belki de sen kovalayamıyorsun aşkı 
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Oysaki 

Bedenin her bakirenin rüyalarında arzulanıyor 

Dile getirmekten çok çekiniyorum ama 

Nasıl ki hayaller çevremi kuşatıyor 

Hiç istemesende korkak kalpli adam 

Bir kelime olsun bırak sessizce giderken ardından 
Olsun tamamlamasın duygularının neşesiz seslerini 
Sandıktan çıkan ruhsuz bir ceset gibi sonradan 
Belki beklersin hatırlanmak için karşılıksız sevgimi 


YÜZBAŞI JOSEPH 
Küsme sakın küstürdüğün kadar kimsenin sessizlerini 
Yorma bırak yorulduğu kadar kalsın yorulmaması gerekenler 
Kimse senin karşılıksız sevginden ruhunda taşıyan izler 
Ondan af dile yaptığın haksızlıklardan kabul edilirsen eğer 


Patricia araya girerek 
Christopher ve 

Yüzbaşı Joseph'i birbirlerine 
kışkırtmaya çalışır. 


PATRICIA 

Sizler kokuşmuş bir ruh yığınından başkası değilsiniz 
Sizleri dinlerken kanım damarlarımdan çekiliyor 
Biriniz sevgisini hatırladığını söyleyip yıllar sonra ortaya çıkıyor 
Biriniz ise hiç tanımadığı bir sevgiliden kendisine kalbini 

emanet etmesini istiyor 
Aşk bu değil, bu olsa olsa yokluktan kaynaklanan bir yoksunluktur 
Sizler duygularınız ile değil, nefsani arzularınız ile konuşuyorsunuz 
Kalp kırmak nedir 
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Hiç düşündünüz mü 

Nedir arasındaki fark, var olmak ile yok olmanın 

Nefsani arzular yerini ne zaman bırakacak aşkın serzenişlerine 
Siz ikiniz şimdi söyleyin 

Hanginiz daha layık hiç yaşanmamış bu aşkın kendisine 


Sandra söze karışır... 


SANDRA 
Hiç sanmıyorum aşkın kendisi galip gelsin burada 
Bu mu daha layık yoksa öteki mi körpe dudaklara 
Bir bakirenin vücudunda ellerinin gezinmesi için hangisi 
daha değerli 
Bir yalancı mı yoksa kendisinin aşık olduğunu sanan bir 
sahtekar mı 
Hangisi daha fazla hak ediyor 
Bir kan damlasını kendi üzerine bulaştırmayı 
Yokluktan çıkıp gelerek tekrardan var olmayı 


MARGARET 
Ah bu bilmemezlik 
Ne ulaşmak ne de uzaklaşabilmek sevdadan 
Kararsızlık içerisinde dinlemek melodilerini 
Aşk sarhoşu olmuş kuşlardan 
Bir sevda istemiştim aslında 
Beni sıkıca saracak 
Ve bir el istemiştim 
Parmakları saçlarımın arasında dolaşacak 
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SANDRA 
Hayal ile gerçek arasındaki farkı anlamamışsın 
Nasıl olacak bu düşlediklerin 
Şeytanın sofrasına oturarak 
Nasıl beklersin kabul olmasını istediklerinin 
Tanrı'nın elindeki asa ile yeryüzü yarılacak 
Şeytanlar doluşacak o gün her yere 
Ve dünya teslim olacak kötülüklere 


CHRISTOPHER 
Ölümü istiyorum 
Artık bu dünyada daha fazla kalamayacağım 
Yok olmasını diliyorum bu değersiz bedenimin 
Ruhumu saklayacak hiçbir yer kalmadı 
Düşüncelerim anlamsızlaşmaya başladı 
Ne seviyorum kendimi ne de nefret ediyorum 
Sen ne kadar şanşlısın ki 
Artık ölümümü düşlüyorum 


MARGARET 
Ve Tanrı senin adını benim kaderime yazdı 
Tıpkı ayette dediği gibi 
Gönlümde olanı bana verdi 
Benim olan bana geldi 
Şimdi ise sen benim kaderimsin 
Vaftiz babamıza ithaf olsun tüm aşklar 
Beyazlar içerisinde gel gir gönlüme 
Elini uzat ey sevgili 
Yaşanması gereken güzellikler son bulmadan önce 
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CHRISTOPHER 
Peki ya diğeri, diğeri ne olacak 
Neden bırakıp gitti seni 
Sen mi zehirli bir çiçeksin dokunduğunu yakan 
Yoksa zehirli bir kelebek misin 
Peşinde koşanı avlayan 
Nedir, nedir bu bilmecenin cevabı 
Varlık ile yokluk arasındaki unutulan hayatın 
Seninle başladı bu bilmece ve seninle yok olmalı 


Yüzbaşı Joseph söze karışır... 


YÜZBAŞI JOSEPH 
Hatırlıyorum hatırlanmaması gereken günleri 
Bırakıp gittiğimi mi sanıyorsun sen sevdiğimi 
Hayır, hayır bu bana bir iftira 
Ben her zaman sevgimleydim 
Kaderin yoğun yalanları arasında 
Bir sabah henüz güneş doğmadan 
Savaşa gittim at sırtında 
Ben sevdam için savaştım 
Üzerinde yaşadığımız toprakların kutsallığı için 
Vücudumdaki kılıç izleri şahittir 
Döktüğüm kanlar hep sevdam içindir 
Cepheler arasında gidip geldim yıllarca 
Ölümü de gördüm yaşamı da 
Sen hiç oldun mu bir insanın ölürken yanında 
Bir hayal kurdun mu hiç 
Çığlıkların bir an önce kesilmesini istediğin bir ovada 
Kavuşmak nedir bilir misin sen 
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Özlemek ama özlemlerine yetişememek 
Ölümü hissettin mi hiç sen 
Ölmeden önce sanki ölürmüşcesine 


CHRISTOPHER 
Bırak artık bu boş sözleri Yüzbaşı 
Acındırmaya çalışma kendini kan ve gözyaşı ile 
Yoktun sen ve bunu kabul et 
Güzelin gözyaşlarının aktığı saatlerde 
Düş kurmakta ustalaşmışsın cephelerde 
Keşke geri dönemeseydin sevgilinin kalbini kırdığın eve 
O zaman belki yaşardın aziz hatıralarda 
Şimdi çekil aradan ve dön sessizliğe 
Yoktun yıllarca ve yoklukta ısrar göster kalmaya 


YÜZBAŞI JOSEPH 
Yaşamaya değmez bir hayatın yarısını geçtikten sonra 
Kalanın gidenden daha az olduğu inancı 
Yaşama isteğinin baskılayıcı çırpınışlarına destek olurken 
Kendimden sonra bu anlamsız yaşama 
Yeni bir mutsuzluk tohumu ekmediğim için 
Kendimle gurur duyuyorum 


Patricia durumu daha fazla 


kötüye götürmek için araya 
girer ve bir teklif sunar... 
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PATRICIA 
Sizi bir silahlı vuruşmaya davet ediyorum 
Kim daha fazla hak ediyor bu bakireyi 
Sen mi Yüzbaşı cephelerde kanını akıtan 
Yoksa sen mi sarhoş şair 
Kalem ve kağıt arasında kaybolan 
Biliniz ki ölüm haktır bu işte 
Kim ki kalır hayatta ve kim kanını akıtır sevdiği için 
İşte o hak eder bu bakireyi 
Kendi nefsani zevklerini tatmak için 


Sandra söze karışmak ister, 
Margaret hızlı davranarak 
söze karışır Sandra’dan önce. 


MARGARET 
Benim için bir gülün dikeni yeter ömrümün son anında 
Kendi kaderimi unutmak istiyorum 
Dikeni kalbime batırıp 
Tanrı'nın yanına ulaşmayı diliyorum 


SANDRA 
Ölüm hak, yaşamak ödüldür sağır baykuşların topraklarında 
İsyan etmek istiyorum Tann”ya bana bu günleri gösterdiği için 
Kum tanesinin inceliğindeki yaşam ve ölüm arasında 
Bir düş görüyorum her gece ben 
Rüzgarın sesinin işitilmediği zamanlarda 
Öyleyse vurun öldürün birbirinizi sevdanız için 
Sen de hep böyle bakire kal olduğu gibi kutsal annemizin 
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YÜZBAŞI JOSEPH 
Ölmek, eğer kutsal bir bakire için ise 
Evet, hakdır bana 
Sessizliğe karışsın sesim ve toprakla bütünleşsin bedenim 
Unutmayacağım o güzel yüzünü düşlerimin prensesi 
Eğer ölürsem bugün burada 
Yok eğer yaşarsamruhumu sunuyorum ruhuna 


CHRISTOPHER 
Yüzbaşı çok konuşuyorsun isteksizce 
Yaşamayı hak ettin mi ki ölmeyi hak edeceksin 
Var mıydın ki yok olmaya özeneceksin 
Sessizlik şeytandandır, gizlilik ise Tanrı'dan 
Yollar kesildi bu gece ve vuruldu üç eşkıya aşkından 
Sanma ki unuttu bu kutsal ruh senin zalimliklerini 
Hatırlamaya başlıyorum artık kim tuttu önce ve kim bıraktı 
Bu güzelliğin o pamuk ellerini 
Artık susma vaktidir Yüzbaşı 
Çek kılıcını ve bitsin bu derin acı 


Yüzbaşı Joseph ve Christopher 
karşılıklı savaşırlar. 

İkisi de derin yaralar alır. 

Son sözlerini işitiriz. 
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YÜZBAŞI JOSEPH 
Bir cepheden diğer cepheye sürüldüğüm gün 
Aklımda bir tek sen vardın gözlerini unutamadığım 
Tanrı'nın adının yanına yazdım adını kalbimde 
Ben ne kadarda zalimmişim ki 
Kavuştuğumu sandığım gün ölümü seçmişim kendime 
Artık dünyada teksin ve sen de benim gibisin 
Hayata veda edeceksin sevgisizlik içerisinde 
Her kim ki bundan sonra dokunursa senin o körpe bedenime 
Lanetler olsun onun ruhuna 
Cehennem ateşleri kabarsın isterim mezarında 


CHRISTOPHER 
Yüzbaşı, ey sersem gönlü bulanık Yüzbaşı 
Dilin damağında geziniyor sürekli hem de ölüm anında bile 
Sus ki ruhun kavuşsun huzur içinde Tanrı'nın kendisine 
Sen de ey duygusuz kutsallıktan uzak basit ruh 
İkimizi de kandırdın ve batırdın günahın en dibine 
Sen ki şeytanın dostu, Tanrı'nın hilekarcısı 
Sen de rahat yüzü görme bu dünyada 
Ben hayata veda ederken henüz bu genç yaşımda... 


Christopher ve Yüzbaşı Joseph ölür. 
Perde I kapanır. 
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Margaret üzgün biçimde bahçede 
sallanan koltukta oturmaktadır. 
Hayali birisi ile konuşmaktadır. 


MARGARET 
Senin mutsuzluğun olmak istemiyorum 
Sana ceza olarak gönderilmedim ben 
Eğer böyle ise bu benim felaketimdir 
Kendime nasıl anlatırım bunu 
Sevmek için geldim ama mutsuz ediyorum 
Senin günahının cezasını ben çekiyorum 
Bu suçlu ben olmamalıyım 
Yok, artık dayanamam buna 
Sen ve ben nasıl buluşuruz aynı cennette 
Kendime kızıyorum çoğu zaman 
Ben yoktum aslında yok olmayı seçmiştim 
Sen varlığında övdün beni 
Sevmek mi 
Sevmek bana artık çok yabancı 
Yalnızlığıma dönmek istiyorum 
Bu yaşadığım gerçekler gerçekten çok acı 
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HAYALET 
Susmayıtercih ediyorsunhemde en konuşman gereken saatte 
Yalnız kalmayı istiyorsun kalabalıklar içerisinde 
Etrafına bak ve benim adımı söyle 
Ben kimim, kim için uzaklardan geldim 


MARGARET 
Bilmiyorum... 


HAYALET 
Zalim bir dünyanın kölesiyim 
Yokluktan geldim ve varlık ruhumu arıyorum 
Ey Tanrı'm neden ben diyecek olduğum her azabı 
Senin kirletilmemiş sandığım kaderinde yaşıyorum 
Söyle güzel yüzlü Margaret küsmek mi istiyorsun dünyaya 
Geri mi dönmek istiyorsun seni kıranların yanına 
Kalbinin elinde kaldığı o korkunç günü hatırla 
Bilemezsin kim daha çok sever ve neden ağlar insan geceleri 
Her kaderin ayrı bir yükü var Tanrı'nın hediyesi 
Hain bir hükümdarın kolladığı bir dünyada yaşıyorsun 
Her yaşadığın gün biraz daha yaşlanıyorsun 
Yüzünde belli belirsiz incelikler 
İnceliklerden oluşan derin çizgiler 
Artık dönmelisin kendi özüne 
Bildiklerini sandığın bilinmezlikler 
Yol gösterici olsunlar sana 
Ve bir sabah uyandığında 
Hayata kaldığın yerden yeniden başla 
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MARGARET 
Ben kırgın bir kalbin tek sahibiyim 
Üzerimde ölümlülerin günahını taşıyorum 
Ah keşke bir imkanım olsa 
Yeniden başlamak için bu kadersiz hayata 
Korkuyorum, korktuğumu kendime söyleyemiyorum 
Sen miydin dün gece gelip giren düşlerime 
Güneşin parlaklığını kıskanıyorum çoğu zaman 
Nerede bu ışıltılar içerisinde kaybolan mekan 
Hatırlamak istemedikçe üzerime gelen korkular 
Kafamıniçinde beni tüketiyor sürekli karşılaştığım karamsarlıklar 
Şimdi sen mi söylüyorsun bana kaldığın yerden devam et diye 
Yoksa bu kimin sesidir bilinmezlikten çıkıp gelen hem de 
Hayatımda yer yok bundan sonra ne düşmana ne de yeni 
bir sevgiliye 
HAYALET 
Küsüyorsun 
Korkuyorsun 
Anlıyorum 
Ne kadar istemesen de gelip bulacaktır seni karamsarlıklar 
Hakkın yok sen de biliyorsun 
Yeni bir sevdanın atılmak kollarına 
Bir erkeğin ellerinin dolaşması o körpe vücudunda 
Dudaklarına değmesin istiyorsun hiçbir ıslaklık bundan sonra 
Üzerinde pişmanlıklar ve haklar taşıyorsun 
Birisini kazandığını sandığın anda bir başkasını aldatıyorsun 
Günahkarlık senin ruhunda var 
Zalim bir kadının el değmemiş mirasçısısın 
Düşlerine aldandıktan sonra çaresizce 
Bir başkasının kaderini değiştiren büyük bir günahk arsın 
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MARGARET 
Hayır, hayır 
Ben o değilim 
Sus artık ve sonsuza kadar konuşma 
Sözlerin sessizlerini kaybetmiş 
Yer yok sözlerine kulaklarımda 


HAYALET 
Konuşmamı istemediğini anlıyorum 
Üzülme, hak da veriyorum sana 
Sen günahkarsın çünkü 
Üstelik ruhsuz bir bedenin sahibisin... 


MARGARET 
Konuşulanları duyamıyor ruhum 
Sessizliğe kavuşmak istiyorum 
Ey Tanrı'm ne olursun kurtar beni bu eziyetten 
Bırak cennetin kalsın o soğuk düşlerimde 
Cehennem bile iyidir bu yaşadığım yerden 


HAYALET 
Sen ruhsuz bir kadınsın üstelik zalimsin de 
Kim sana gönlünü verip de karşılık bekler 
Nasıl bir duygu bunalımıdır bu çektiğin 
Sonsuzluk o kadarda sonsuz değil 
Sen yokluğun unutulmuş adısın 
Sarhoş duyguların sancıları içerisinde yaşarken 
Sen seçtin yok olmayı 
Varlık seni kapında beklerken 
İhanet ettiğini unutma seni seven erkeğe 


33 


Işığını Gizleyen Ateşböceği İçin Günahsızlanma Günü 


Kan torbasısın çok fazla şey beklemem senden 
Her ay bir kere Tanrı'nın sana verdiği cezayı 
Çekerken bile çok ama çok acımasızsın 


MARGARET 
Yok, hayır! Hatırlamak istemiyorum geçmiş günlerimi 
Zarar veriyor bana geçmişin ruhumda bıraktığı izleri 
Sadece sessizliğe gömülmek istiyorum 
Sessizlik sadece sessizlik,suskun kalbimin huzur bulması için 
Korkuyorum karanlıktan, uyuyamıyorum geceleri 
Zihnimin oyunlarına yenik düşüyorum çoğu zaman 
Sürekli aklımdalar o karanlık yüzler 
Kurtaramıyorum kendimi bundan 
Düşünceler, korkularımın tek nedeni 
Düşünmekten yorulduğunu hissediyorum ruhumun 
Yorgunluktan ölümü düşlediğim zaman 
Biraz daha çaresizliğimin içine gömülüyorum 


HAYALET 
Peki, bu sözlere ne diyeceksin 
Senin için yazılmış 
Sen bu sözlere hiç de uygun değilsin 
Ama olsun bir kez de ben tekrar edeceğim 
Bu sözleri bir de benden dinlemeni isteyeceğim 


“Sen sana yazılan her kelimenin en güzel kafiyesisin 
Satır aralarına gizlenmiş bir aşkın perisi 

Bir perinin o ince kanatlarına düşmüş bir çiğ tanesi 
Sen seni hatırladığım her an içimde yeşeren 
Koparmaya kıyamadığım ama sürekli kokladığım 
Tanrı'dan bana gelen en değerli hediyem...” 
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MARGARET 
Artık hayal kuramıyorum, lütfen beni affet 
Vazgeçmek istiyorum ama başaramıyorum 
Üzerimdeki günahlar iyice kırılganlık yaratıyor bende 
Ey Tanrı'm ben nasıl taşıyacağım bu yükü üzerimde 
Yalnızlık acıtıyor canımı ve istediğim 
Cennet değil artık, sadece ölmek 
Ölmek ve bir daha asla dirilmemek 
Yorgunum çünkü beklemekten 
Sürekli yorgunluk denizinde yüzmekten 


HAYALET 
Anlıyorum ruh durumun oldukça karışık 
Bir şey var içinde sana rahatsızlık veren 
Bir günah mıdır seni böyle düşündüren 
Yoksa zalim bir ruh mudur seni içinde rahatsız eden 
Yok olmasını istemekle yok olmaz hiçbir varlık 
Gözlerinin önünde yeşeren bu karanlığa bir bak 
Ben var mıyım şimdi senin yanında 
Beni susturabilir misin konuşurken 
Ellerini uzatsan tutabilir miyim ellerini 
Ellerinin yokluğuna bu kadar fazla alışmışken 


MARGARET 
Seni dinliyorum ve cevap vermek istemiyorum 
Bir kırlangıç olsaydım keşke 
Gitmek isterdim buralardan ve kaçmak 
Bir daha asla kaçmayı düşlemeyeceğim bir ülkeye 
Günahtan mı söz ediyorsun sen şimdi 
Nasıl bir günah ki beni kendime küstüren 
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Ben ister miydim ki bunca sıkıntıyı yaşamayı 
Kader nedir bu sıkıntılardan sonra öğrendim ben 


HAYALET 
İnsan beş harf iki hece, çok da büyütmemek gerek 
Önemli olan tükenmeden yaşayabilmek 
Sana söylüyorum bilmeni istediğim 
Bir yer var dört duvar, sürekli düşlediğim 
Bu yer... 
Bu benim evim ise 
Duvarlarında hüzünlü tabloların asılı olması çok doğal 
Yok eğer kiracıysam 
Eski ev sahibinden kalmıştır bu kadar kederli anılar 


MARGARET 
Tükenmek için gelmedim ki bu dünyaya 
Ve tükenmek için de yaşamadım hiçbir zaman 
Beni tüketen içimdeki seslerdi baş edemediğim 
Korkulardı korkudan dahi korktuğum anlarda 
Beni ben olmaktan gülüşlere inat uzaklaştıran 


HAYALET 
Zaman sürekli böyle mi geçti senin için 


MARGARET 
Her zaman böyle 
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HAYALET 
Acınası duyguların baskın olduğu bir zihin dünyasında yaşıyorsun 
Korkular seni içine almış, dışarı çıkmanı engelliyorlar 
Ve sen koyu bir karanlıktan korkuyorsun 
Gerçekte hiç var olmayan ama olduğunu sanıyorsun 


MARGARET 
Biliyorum 
Biliyorum ben de bilmekte olduklarını 
Ama artık dayanamıyorum 


HAYALET 
Öyleyse neden hiçbir şey yapmıyorsun 


MARGARET 
Yapmadığımı mı düşünüyorsun 


HAYALET 
Hayır, düşünmüyorum. Görüyorum. 


Bahçede aniden Sandra belirir. 
Yanında da Patricia vardır. 

Bir süre her ikisi de Margaret'i 
gözlerler ve Sandra konuşmaya başlar. 


SANDRA 
Gördüğüme göre kendinle konuşmaktan alamıyorsun kendini 
Pişmanlığın utancını mı geçti, söyle... 
Yoksa hiç utanmadın mı bunca yaptıklarından 
Nerede şimdi beklediğin geleceğin 
Göster bizlere 
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Nerede beklediklerin 

Gözyaşlarının arkasına mı sığınıyorsun şimdi de 
Hiç yaşanmamış bir hayatı mı özlüyorsun kendince 
Peki ya ölmek 

Ölmeyi düşledin mi hiç 

Bir Tanrı'nın varlığa inanıyor musun 

Hesap gününün azabından nasıl kaçacağını düşledin mi hiç 
Bence bundan sonra yokluğa alışmalısın 

Yok olmak var olmuş gibi görünmekten daha asildir 
Bunu artık anlamalısın 

Sen yokluğun kirletilmiş bir günahkarısın 


Patricia söz karışır... 


PATRICIA 
Kelimelerini tüketme boşuna bu zalim kadının karşısında 
Her çabası boşuna ve boşuna sallanıyor hayat denen sarkaç 
Hecelerin olmadığı kelimelerden cümle kurulamaz aslında 
Cümlenin olmadığı yerde bir şiir de asla barınamaz 
Sen sanıyor musun ki üzgün düştü bu uslanmaz beden 
Ruhunda ne zorbalıklar gizlidir de göstermez kimseye 
Bir düş gördüm dün gece bizi alıp götürecekler birden 
Sonuna kadar sorumlusun sen de 
Beyaz çarşafa bıraktığın kırmızı lekeden 
Tanımamazlığımıza gelmiş yanlış tanımışız biz seni 
Sen hiç de layık değilsin tahtına 
Kutsal bakire annemizin miras bıraktığı kadınlara 


Margaret yüksek sesle 
ağlayarak araya girer. 
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MARGARET 
Sizler, ey sizler, iki zalim hem de hain 
Şeytan'ın çocukları ve Azrail'in günahkarları 
Susun diyorum ikinize de 
Dillerinizden dökülen zehir ruhumu yaralamakta 
Ruhum yorgun ve dargın sizlere 
Günahtan söz eden sizler misiniz 
Siz kimsiniz de Şeytan'ın aynasını tutuyorsunuz yüzüme 
Kim konuşabilir ki Tanrı'nın adına hem de böyle özgürce 
Siz mi gittiniz de gördünüz cehennem ateşini 
Kim yaktı onu ve hangi zamanda bir zalim 
Yandı cehennem ateşinde 
Peki ya cennet, cennet dedikleri nerede 
Ben yaşayamıyorum artık bu dünya denilen hapishanede 


Margaret gözyaşları içerisinde 
ayağa kalkar ve 

biranda yere yığılır. 

Perde Il kapanır... 
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Margaret gözlerini odasında açar. 
Başında Sophie vardır. 


MARGARET 
Ne oldu bana 
Kim bu tanımadığım yüzler rüyamda görüdüklerim 
Neredeler şimdi cümlelerime ortak ettiklerim 
Ayrılmak düşüncesini o kadar yoğun yaşıyorum ki 
Birleşmeyi hayal etmeye yer kalmıyor zihnimde 
Cümle sepetimin içinde hecesiz kelimelerim 
Hecesizlikten türeyen anlamsız cümlelerim 
Anlatırken yoğrulan yalan ile gerçek düşleri 
İlahi bir sır gibi sakladığım bir şey var dilimin ucunda 
Kendime dahi cesaretle söyleyemediğim 


SOPHIE 
Çok acıklı konuşuyorsun henüz ömrünün baharında 
Çığlıklar yormuş seni ömründen geçerken 
Bilinmez ki kim daha çok sevdi seni 
Ve kim için kime ihanet ettiğini 
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MARGARET 
Benim ihanet ettiğimi mi düşünüyorsun 
Zavallı Sophie... 
Sen nereden biliceksin ki benim çektiklerimi 
Işık saçan bir güneştim ben gökyüzünde 
Ama artık değilim başkası için başka biri 
Kendi ışığımı başkasına feda etmiş bir fani 


SOPHIE 
Öyleyse nasıl tanımlıyorsunuz kendinizi 
Bir aşık mı, yoksa aşkına ihanet eden bir fahişe mi 


Margaret, Sophie’nin bu sözlerinden 
çok alınır ve kinli 

gözlerle Sophie’ye bakar. 

Ve cevap verir. 


MARGARET 
Kendimi en çok 
Bir yaz günü 
İkindi vakti 
Etrafın sessiz 
Güneşin ışıklarının henüz kaybolmadığı 
Ilık bir rüzgarın estiği 
Ama hiçbir sesin çıkmadığı 
Yalnızlık ile tanımlıyorum 


41 


Işığını Gizleyen Ateşböceği İçin Günahsızlanma Günü 


SOPHTE 
Ruhun başka söylüyor, bedenin başka 
Sen değil miydin ki bedenini sunan bir başkasına 
Bir kan damlası ile yok oldu bütün umutlar 
Nerede kaldı seni seven o cesur erkek 
Ve yalnızca nefsani duygular ile sana yaklaşan 
Nerede şimdi o senin kanını kendisine bulaştıran 


MARGARET 
Sen böyle mi oldu sanıyorsun 
Böyle mi bitti sevdam 
Gözlerine katran dökülsün de söyleyemeyesin bir daha 
Görmediklerini gördüm diye 
Bilmeden konuşuyorsun 
Dilin zehir taşıyor 
Beni yavaş yavaş zehirliyorsun 


SOPHTE 
Hiç de inandırıcı gelmedi bana bu kirli yakınmalar 
Gözyaşlarında hissettiğim var bir sahtelik 
Gözlerimle görüyorum dediklerim sadece gerçeklik 
Ben değilim yalnızca 
Görmeyip de gördüm demiyorum 
O koyu kırmızılığı ruhunun beyazlığında 
İnan ki sensizlik iyi gelecektir tüm aldatılmışlara 
Sözler benimdir ama ya günahlar 
Kim yaptı da bizlere bu sözleri söyletiyorlar 
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MARGARET 
Ah Sophie... 
Sana dün gece yazdığım bir şiirimi okumak istiyorum 
Eminim sende duymak için sabırsızlıkla bekliyorsun 


Sophie hiçbir karşılık vermez. 
Margaret şiirini okumaya başlar. 


“Yok muydu yokluktan çaresizliğin bir çaresi 

Nasıl anlatırım kimseye yaşadığım korkunç düşlerimi 
Sessizliğe gömülen cesetlerin çürümüşlüğünde 
Birrüya gördüm çocukluğumda geçen dün gece 
Ellerim ıslak güneş kavururken narin bedenimi 
Sıkıntı ile yalnızlık zorluyor çocukluk düşlerimi 

Ben yokum bu 1ssızlıkta duyan var mı sesimi 
Sevgiden yoksun kalmış hatıraların eşliğinde 

O yeşil gözlerindir hakkı ağlamak 

Yılanın iki dişi arasına gizlenmiş o kadının cazibesinde 
Günah içinde kaybolurken acınası bedenlere bakmak 
Aldatan şeytanın arkadaşlığında yaşandı bir gece 


Ölümün zehrinden bir damla tatmak için bekler ölümlüler 
senelerce” 


SOPHTE 
Güneşin doğuşu ile bitiyor yalnızlığınız 
Uzaklaşıyorsunuz artık karanlık sokaklardan 
Üzüntülerinize eşlik ediyor geceler, biliyorum 
Biri var düşlediğiniz ama hiç tanımadığım 
Nedensiz değil dökülmesi kaleminizden kelimeler 
O'nun içindi bütün yazdıklarınız 
Hissedebiliyorum... 
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MARGARET 
Güzel sözlerinle beni kendine çekiyorsun 
Ah Sophie... 
Yaşadıklarımı belki de bir tek sen anlıyorsun 
Belki de anlamış gibi yapıyorsun 
Sözlerin tutarsız, sözlerin zehirden bir ırmak 
Önce beni fahişelikle suçluyorsun 
Sonra da yaşadıklarım için bana acıyorsun 
Uzak değil mi sence de düşlediklerim 
Çektiğim acılara mı yoruyorsun 
Çok karanlık olmaya başladı artık gecelerim 
Sophie, kararsız adımlarla 
kapıya yönelir. 
Son defa Margaret”e bakar 
ve şöyle seslenir. 
SOPHTE 
Ben de bir düş gördüm geçen gece 
Bir erkek ağlamaklı bir biçimde 
Kelimeler arasında boğulduğunu sanmıştım 
Ben ona uzaktaymış gibi bakarken 
O da bana seslendi şiirsel sözlerle 


“Gül perdeler kapansa da birer birer solgun yüzüme 
Vazgeçmeyeceğim esramı beklerken geceleri 

Bir hayal sanmıştım sensizliği çeviren senliliğe 
Söyleyemiyorum senin için düşlediklerimi” 


Bilmeni istedim sadece 


Bu sözler kimindir 
Kim için söylenmiştir sence 
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Sophie, odadan dışarı çıkar. 
Margaret, Sophie'nin sözlerinden 
hiçbir anlam çıkaramaz. 
Düşünceler içerisinde önüne bakar. 
Sandra ile Patricia'yı 

mutfakta görürüz. 

Aralarında konuşmaktadırlar. 
Sandra'nın Margaret ile Sophie'nin 
konuşmalarını dinlemiş 

olduğunu anlıyoruz. 


SANDRA 
Gözlerindeki ışıltıyı gördüm Sophie'nin 
Büyük bir aşk taşıdığı belliydi 
Margaret sessizdi duyduğu sözlere 
Sophie ise son derece ateşliydi 
Günahlar sarmış etrafımızı 
Bir kadın ile başka bir kadın 
Olur mu hiç 
Ne farkı kaldı o zaman Meryem anamızın 
Bir erkeğe muhtaç olmadan doğurması 
Cennetteki kutsal ruhlu babamızı 


PATRICIA 
Zaman mı tersine döndü yoksa sadece yaşantılar mı 
Aşkın yönü değişmiş belli ki kimilerinde 
Gözlerinle görmediysen nasıl şahit olursun 
İki bakirenin birlikteliğine 
Yok, asla, inanasım gelmiyor sözlerine 
Nasıl ateşli olabilir Sophie bu kadar 
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Çevresinde onca erkek varken 

Ya Margaret'e ne demeli 

Sanmıyorum ki şemsiyesini açmasın yağmur yağarken 
Gölge etmesin onun için korkular 

Bu kadar erkek gölgesiz yaşarken 


SANDRA 
Ah masum ve saf akıllı kızım 
Belki de biz yanılıyoruz inancımızda 
Ya Meryem doğurduysa kutsal babamızı 
Bir erkeğin elleri vücuduna dokundukta sonra 
Sanma ki bu heves biter bir gün 
Sanma ki yalnız kalan her kadın acır kendisine 
Zamanı gelince dökülür teker teker 
Kadınların işlediği günahlar gizlice 
Margaret içeri girer. 
Ardından da Polis Şefi Alexander. 
Sandra ve Particia susarlar. 
İkili arasında bir konuşma başlar. 


MARGARET 
Yorulduğumu anlıyorum sana baktıkça 
Meğer yaşlanmak ne kadarda zormuş 
Damarlarımdaki kan yaklaştıkça toprağa 
Unutulur sanıyordum ama unutulmuyormuş 


Esen rüzgarın sıcaklığı kaldı bir tek tenimde 

Aslında ne kadarda masummuşum çocukluğumda 
Hatırlıyorum bir ikindi vakti alıp götürdü her şeyimi 

O zalim güneş gölgemden bile korktuğum yalnızlığımda 
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POLİS ŞEFİ ALEXANDER 
Anlatmak istiyorum ama dinleyecek kimseyi bulamıyorum 
Sen konuşuyorsun bu zalim kadınların karşısında 
Bilmiyor musun ki bunlar Şeytan”'ın elçileri 
İhanet ediyorlar her gün kutsal yalnızlığa 
Biliyorum... 
Çünkü ben bu evi yıllardır gözlüyorum 
Ben ki iki cesedin soruşturmasına atanan şefim 
Ben ki seni hiç bu kadar yakından görmemiştim 
Ömrüm cesetleri koklamakla geçerken 
Unuttum aslında nasıl koktuğunu bir bakirenin 


MARGARET 
Vazgeçmek istiyorum aslında 
Gerçekliklerimin karşısında istediklerimden 
Bırakıp gidemiyorum bir türlü 
Sence bu yalnızlık, bu düşler ve bu koyu karanlık 
Neden çekiyorum bu eziyeti 
Kendime bir türlü anlatamıyorum 
Ve boşver artık bu şeytanın elçilerini 
Kalplerinde kaderlerinin yazmış olduğu 
Soğumuş ceset gibi gerçekliklerini 


POLİS ŞEFİ ALEXANDER 
Hayatı erken tüketiyorsun, biraz daha sakin yaşa 
Hayat bu kadar hızlı yaşamaya değmez 
Evet, biliyor ve anlıyorum aslında 
Değmeyecekler için yaşıyoruz çoğu zaman 
Kimi sevmeye heveslensek karşılıksız 
Yorgunluk bırakıyor sadece üzerimizde 
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Bir de gerçekten sevsek ve sevilsek neler olurdu kim bilir 
Kim bilir neler alıp götürürdü benliğimizden 

Ama olsun, hayat bu yaşanması gereken 

Geç oldu artık yatmalı ve sabaha tekrardan uyanmalı 
Yeni umutlar ile başlamalı güne 

Veya tam tersi 

Yeni acılara hazırlan yeni bir günde çekmeye 


MARGARET 
Gökyüzüne mi küsmeli yağmur yağmadığında 
Yoksa o gözlerdeki ışıktan mı bilmeli 
Yokluğuna mı ağlamalı yokluğun sonsuzluğunda 
Yoksa masum olmayan düşlere mi kinlenmeli 


POLİS ŞEFİ ALEXANDER 
Ulaşamayacağım kadar sana karanlıktasın 
Gözlerini gördüm o gün bir tek gölgende 
Sen gerçek olamayacak kadar uzaktasın 
Gözlerimi gözlerinde gezdirmek için bir kere 
Bir dua olsa keşke seni bana getirse ansızın 


MARGARET 
Yok, hayır aldanma düşlerin yalancılığına 
İfade edemiyorum yalnızlığımda kendimi 
Sayısız soruların sınırlı cevapsızlığında 
Yaşıyorum kimseden kimseyi beklemediğim gibi 
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POLİS ŞEFİ ALEXANDER 
Yaşayamadık yaşamak istediklerimizi 
Her yeni güne uyanırken 
Gelecek sandık gelmesini beklediklerimizi 
Gecenin karanlığı ürkütmüyor beni 
Senin beni ürküttüğün kadar 
Sessizlik mi hiç endişe duymuyorum 
Senin beni sessizleştirdiğinden kadar 


MARGARET 
Ansızın gelsin haberim 
Kalmasın zaman üzülmek için 
Üzüntünün yerini anılara bıraksın zaman 
Bilmiyorum arkada kalanlar ne için 
Nerede buluşuruz tekrardan 
Bilmiyorum, bundan sonra kavuşmak ne zaman 


POLİS ŞEFİ ALEXANDER 
Kavuşmak mı 
Hiç ayrılmadım ki ben senden 
Sen her zaman kalbimdeydin 
Savaşlarda kalbime doğru kılıç yaraları alırken 
Beni bir tek senin sevgin bağladı hayata 
Hayata her an küsmeye hazırken 


MARGARET 
Hayır, yanlış anlıyorsunuz beni 
Siz değilsiniz düşlerimdeki kişi 
Sizi daha yeni tanıyorum burada 
Siz kimsiniz de sorguluyorsunuz düşlediklerimi 


49 


Işığını Gizleyen Ateşböceği İçin Günahsızlanma Günü 


POLİS ŞEFİ ALEXANDER 
Olabilir, belki de olması gereken budur 
Siz tanımıyorsunuz beni, anlıyorum 
Oysaki ben sizin için içimde 
Kocaman bir sevgi taşıyorum 


MARGARET 


Sevmenin zor olduğunu biliyordum ama sevilmenin bu ka- 
dar zor olacağını hiç düşlememiştim... 


Sandra söze karışır. 


SANDRA 
Erken mi yaşlandık sence 
Hiç yaşamadan uzaklaştı yıllar 
Zamanında unutmak aslında 
Ne kadar büyük bir değermiş 
Zaten yaşayamamışız düşlediğimiz kadar 
Yaş geçti, geriye kaldı sadece 
Unutmaktan korktuğumuz anılar 


MARGARET 
Kime gönlüm biraz yaklaşsa 
Bazen benden bazen de ondan kaynaklı 
Ama her zaman için 
Kaçınılmaz biçimde 
Uzaklaşma yaşıyorum 
Bana zorla uydurulmuş bir hayatın 
Başrolünde istemeden oynuyorum 
Sen ki zamanını geçirmişsin yaşamanın 
Sen ki bilmeden yaşamışsın değerini 
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O geri gelmez gençlik yıllarının 
Dilin alışmış lanetli sözlere 
Şimdi anlayabiliyorum seni 
Pişmanlığını yaşıyorsun 
Yaşayamadığın yıllarının 


SANDRA 
Susmak yakışır bana bundan sonra 
Susmadığım günlerin hatırına 
Ben sahipsiz bir kaderin yolcusuyum 
Kapımda biri var tıpkı dediği gibi ayetin 
Efendi geldi ışığı ile 
Beni ziyaret etmek için 


Polis Şefi Alexander araya girerek 
içinde birikenleri döker. 


POLİS ŞEFİ ALEXANDER 
Durun bakalım, biraz ara verin sözlerinize 
Sözler ki çok baltalayıcı ve derinden 
Eğer iki adam öldürülmeseydi bu evde 
Kim bilir ne zaman görürdüm sizi 
Aşkımı kalbime gömmeden önce 
Kim derdi ki göklerdeki babamız gibi 
Yalnız kalacağım bir gün 
Ayrılacağım bu dünyadan 
Yükseleceğim gökyüzüne 
Zalimlerin mürekkebinden damlayan 
O şiirlerin sessizliğinde 
Şunu da bilmenizi isterim ki 
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Kendini güzelliği ile aldatan kadın 
Evet, siz, size sesleniyorum Margaret 
Sizi büyük bir azap beklemekte 

Sizin için en büyük yıkım bu olacak 
Bensiz kalacaksınız... 


MARGARET 
Öyle mi diyorsunuz tutsak olmuş dilinizle 
Siz ki sadece bir polis şefisiniz 
Sizi hiç tanımıyorum 
Diyorsunuz ki yıllardırevini gözlüyorum 
Ne hakla ve ne cesaretle 
Siz bana mı yoksa Sandra'ya mı 
Siz kime ve kim için sesleniyorsunuz 


POLİS ŞEFİ ALEXANDER 
Evet, sözlerimi aktardım olduğu gibi size 
Benim için bir tek siz varsın hayatımda 
Biliyorum bir anda oldu bu tutulmalar 
Ve bir anda karşılaştı gözlerimiz 
Belki de olmasaydı iki ceset burada 
Değmeyecekti birbirine gözlerimiz 


MARGARET 
Ya benim düşüncelerim 
Hiç mi değeri yok sizin için 
Sizi tanımamak benim suçum değil 
Kim kimsiz kalacak çok eminsiniz kendinizden 
Siz kendi dünyanızda kurduğunuz hayaller içinde 
Kendi kendinize söz vermişsiniz 
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Margaret benim olacak diye 

Siz sadece işinizi yapmakla meşgul olun 
Cesetler ortada, sadece katili bulun 

Eğer varsa bir katil 

Siz onu benden daha iyi tanırsınız 

Kim katil kim değil 


POLİS ŞEFİ ALEXANDER 
Söylecek sözünüz var ise söyleyiniz 
Dağılsın gönlümdeki kara bulutlar 
Ben ki aşk ile dolu sanırdım kendimi 
Siz ise katili oldunuz içimdeki aşkın 
Evet var bir katil bu odada 
Kan dökmeden öldürüyor birisini 
Birisi gömülüyor koyu karanlıklara 


MARGARET 
Son baharında geldim bir yılın 
Ve son baharında giderim ansızın 
Yokluğuma alışmaya çalışsın herkes şimdiden 
Dün gibi hiçbir şey getirmeyecek artık yarın 
Dün gibi bugün de örterim yalnızlığını 
Yalnızlığı alışmışım ben ezelden 
Sesler karışsın sessizleşen seslere birer birer 
Çok şey mi istedik de gelmedi bir türlü beklenen 
Unutmak istiyorum artık o günleri, yeter 
Büyüklüğümü çalan çocukluk acılarını benden 
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POLİS ŞEFİ ALEXANDER 
Yokluğa mı küseceğim, küsmem mi gerekiyor 
Varlığa mı sevineceğim, sevinmem mi gerekiyor 
İki bilinmez bir alemin tam ortasındayım 
Kalmak istiyorum, gitmem mi gerekiyor 


MARGARET 
Gitmeniz gerektiğini düşünüyorsanız gidiniz 
Beklemeyiniz hiç kal dememi arkanızdan 
Bugün ölseniz bir damla göz yaşımı harcamam 
Üzülmem hiç arkasından sizin gibi birisinin 
Zaten ne tanırım sizi ne de hatırlarım 
Siz kimsiniz de sunuyorsunuz bana sevginizi 


POLİS ŞEFİ ALEXANDER 
Sözleriniz ateş, zehirden bir ceket 
Ölümlü bir bedenin ağır kokusu var üzerinizde 
Siz size verdiğim değeri hiç hak etmeyensiniz 
Siz yalnız bakire, öyle bilinen sadece belki de 
Karanlık günahınızı saklarken bizlerden 
Kutsal babamızın izinden gitmeyi hiç istememişsiniz 
Ne kutsallık gelsin bundan sonra yüreğinize 
Ne de başkaldıran bir şeytan 
Lanetlerle gömülün toprağa 
Hak ettiğiniz tek yer o karanlık zindan 


MARGARET 
Susmak akıl sahibine çok şeyler anlatır 
Ama siz anlayamazsınız 
Neden şimdi sustuğumu 
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Ölünüz dahi gelmesin evime artık 
Siz benim için zaten yoktunuz 
Asıl siz gömülün o zalim karanlık zindanlara 


POLİS ŞEFİ ALEXANDER 
Ben ölümden kaçan bir insan değilim 
Eğer ölüm beni almaya niyetlendiyse 
Bana yerini söylesin 
Ben kendi ayağım ile 
Ölüme giderim 


MARGARET 
Ölün öyleyse 
Kapansın bu lanetli defter 
Herkes yaşasın kendi kaderini 
Bilinmez bundan sonra 
Kim cennete gider kim cehenneme 


Polis Şefi Alexander bu sözlerüzerine 
silahını çekerek başına dayar 

ve tek kurşunla hayatına son verir... 
Margaret sessizce mırıldanır... 


MARGARET 
Sevgisiz kaldığımı düşünüyordum ama 
Sevginin bensiz kaldığını sonradan anladım 
Tanrı aslında beni sevgisizlikten değil 
Sevgiyi benden koruyordu 
Bunu hissedebiliyorum 
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Yerde Polis Şefi Alexander'in 
cesedi yatmaktadır. 
Sandra çığlıklar içinde 
ağlamaya başlar. 
İlk söze Patricia başlar. 
PATRICIA 
Neler oldu burada 
Nedir bu gördüklerim 
Sen ve kanlar içinde bir ceset daha 
Nasıl da masumlaşıyor caniler 
Bir insanın ölümüne neden olduktan sonra 


Ne olacağını hiç düşünmezler 


MARGARET 
Bu kadar zor olmamalıydı ulaşmak 
Beklenen için bu kadar beklemek 
Gelmeceğinden kuşku duyarak 
Gerçekte ise gelmeyeceğini bilerek 
Yaşamak belki de yaşayamazken 
Yaşıyormuş gibi yapmak 
Bu kadar zor olmamalıydı aslında 
Yaşamak istemezken yaşamak 


SANDRA 


Sus, dilini kullanma artık 
O zehirli dilini seni pis fahişe 
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MARGARET 
Sözlerin senin karakterinizi yansıtıyor 
Ne kadar da oyuncak bir kadınmışsın meğer 
Dolaşırken vücudunuzda birbirinden farklı yaşam hücreleri 
Ben mi fahişe oluyorum, yoksa erkek sevdalısı sen mi 
Sen mi yargılayacaksın beni 
Tanrı'nın savunuculuğuna sığınıyorum 
Ben ki kutsal Meryem kadar temiz ve masumum 
Böyle olduğum halde, neden bu çileleri yaşıyorum 


PATRICIA 
Çok komik değil mi böyle sancılanman 
Bir insan daha ölmüş burada senin yüzünden 
Sen ki kan dökmeye çok alışmışsın 
Kutsallığını zedeleyen kanlarını 
Sandra'yatoplatmışsın 
Biliyoruz biz kim masum kim değil 
Kimin hücreleri karışık kimin ki temiz 
Kim günah işler bedenden bedene 
Kimin teri kime değer 
Biz biliyoruz 
Çok fazla kelime dökme artık 
O pis ve lanetli ağızından 
Senin için susma vaktidir 
Sus ki masum ruhlar kavuşsun huzura 
Karanlıklar efendisi son sözünü söylemeden yokluğa 
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MARGARET 
Yalnızca seyretmekle geçiyor ömrüm 
Bir güzellik gördüğümde gönlüme yansıyan 
Ne bir ses çıkarabiliyor dilim 
Ne de gözlerimdeki beklenti 
Karşılayacak gibi durmuyor 
Bu zavallı gönlümün isteklerini 
Bir başka kişi oluyorum çoğu zaman 
Beklemekten yorulduğumda anlıyorum 
Doğmayacak o beklenen gün ışığı bu akşam 
Düşlerimde yaşatıyorum yaşayamadıklarımı 
Bir şeyler var dilimin ucunda 
Söylemek istiyorum 
Gerçeklerim engel oluyor bana 
Söyleyemiyorum 


PATRICIA 
Ben 
Ben Patricia 
Hiç başlamaması gereken bir rüyanın 
Tam ortasındayım sanarken kenarına doğru 
Bir yay çiziyor ulaşamadığım güzellikler 
Söylemek istedim ne zaman nereye geleyim 
Etrafımı sardı şeytanlar ve melekler 
Susmak en iyisi sandım uzun yıllar 
Uzun yıllar hiç yaşamadım aslında 
Şimdi nerede o hatırasız anılar 
Nerede o benden geriye kalanlar 
Ben susuyor olabilirim 
Bari sen konuş benimle 
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Belki de konuşmanı bekliyorumdur 
Susmak zaten yapışmış 
Çocukluğumdan üzerime 


MARGARET 
İçindekileri dökmen ne güzel 
Yoksa bu sözlerinin karşılayanı 
Yerde yatan ceset mi 
İçinde mi sakladın yıllarca 
Yüzbaşı'ya belki de Polis Şefi Alexander ya olan sevgini 
Sen 
Sen Patricia 
Bundan mıdır beni kıskanman 
Benim engel olduğumu mu düşünüyorsun sevdana 
Benim yüzümden mi yalnız kaldın 
İçinden çıkamadığın o karanlık odanda 


PATRICIA 
Saçma 
Sözlerinin tutarsızlığını hissediyorum 
Ben ne kadarda kalbi kırık biriyim aslında 
Yolun yanlış olduğunu söylemiyorum 
Yalnızca yolcu için bu yol yanlıştı 
Yanlış olan yolcunun kendisi de demiyorum 
Aslında yolcunun seçtiği yol kendisine düşmandı 


Konuşmalar devam ederken 

araya Sophie girer. 

Margaret'a seslenir. 

Artık daha samimi konuşmaktadır. 
Söze başlar. 
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SOPHTE 
Gidiyorum 
Sana bir mektup bıraktım giderken 
Ama sakın okuma, uzaklaşmamı bekle önce 
Belki hoşlanmazsın yazdıklarımdan 
Belki de ağlamaya başlarsın göz yaşları içerisinde 
Şimdilik unutmuş gibi yap başkası anlamasın 
Nedendir bu çöküntülü ruh halin 
Neler barındırıyorsun içinde 
Nelerden kaçıyorsun her gece ansızın 
Kim seni sevdi sonra kim üzdü 
Kimse anlamasın 
Ve son sözüm olsun bu söylediklerim 
Yazarken sessizliğe gömülen kelimelerim 
Doğarken yeni bir bedende dönüşecek 
Büyük bir çığlığa 
Olasılıkla ben göremeyeceğim 


Margaret duygusuzca cevap verir. 


MARGARET 
Kime seslenmek istesem sesim bana dönüyor 
Alıştım sayılır sesimin yankılanmasına 
Bir yerde eksiklik var bana kendini hissettiriyor 
Yokluk acımasızca bu gece de arkadaş oldu bana 
Gitmek istersen gidebilirsin 
Yeterki giderken dokunma aziz hatıralarıma 


Perde III kapanır... 
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Ölenlerin cenaze töreni ile 
Perde IV açılır. 

Tabutun başında Peder vardır. 
Bir konuşma yapar. 


PEDER 
Ey inançlı insanlar 
Bugün burada aziz ruhları cennete uğurluyoruz 
Tanrı'nın adı ile onları Tanrı'ya gönderiyoruz 
Bilmiyoruz ne zaman kavuşuruz 
Ruhtan güller artık taştan bedenlere karışacak 
Günahlar bağışlanacak bütünleşince toprakla 
Kutsal Ruh karşılayacak bu aciz ruhları 
Sonra her şey sessizleşecek 
Sessizleşmesi gerekecek belki de 
Belkilerle yaşamak gerçekten acı veriyor insana 
Biliyorum 
En çok da ben biliyorum 
Belki Tanrı yoktur düşüncesinin 
Ne kadar acı verdiğini insana 
Tanrı'yı anlatmaya çalışırken hem de 
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Böyle bir acı günde 

Söylenmemesi gereken sözler var dilimde 
İnananlariçin, susuyorum 

Ben susuyor olabilirim 

Hiç olmazsa sen konuş benimle Tanrım 

Belki de konuşmanı bekliyorumdur 

Bir türlü kurtulamıyorum 

Bir Tanrı'nın olmasını gerçekten istiyorum 

Adını seslendiremediğimdendir bu suskunluğum 

Sana nerede ve nasıl seslensem bilemiyorum 

Bir düş kalmış hatıralarımda gizeme çok yakın 

Ben varlık ile yokluk arasında kalmış bir ruhun 
Acımasızca besleyip öldürdüğü bir mazlumum 
Göklerdeki ışıktan çalıp eklesem dualarıma 

Bir nur inse gökten ve dokunsa ruhuma 

Senin nurun ile bütünleşsem ve karışsam toprağa 
Bilmezler aklımdan neler gelip geçer 

Söyleyemem kimseye 

İstemem de zaten bilinmesini 

Bildiklerimin hiç kimsenin 

Sahip olmak değildi beni ayakta tutan 

Sahip olmayı hayal edip beklemekti aslında 

En güzel olan 

Başım dönüyor döner dünyanın bir yalnızı olarak 
Kaynayan bir su gibiyim kazanında kirli sulara inat 
Nasıl da dalgalanıyor düşlerimdeki özgürlük bayrağı 
Ruhumu teslim etsem de yaşayacak bağımsız inanç aşkı 
Gömülmek istemiyorum kirli zihniyetin tabutları ile 
Eğer geldiysen, önce öldür sonra ver hakkını inananların 
Eminim ki ellerin titreyecek karşısında özgürlüğü için savaşanların 
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Peder konuşmasını bitirir, 
herkes donup kalmıştır. 


Hiç kimse söyleyecek söz bulamazken, 
Margaret, yüksek sesle, ortamın 
donukluğunu dağıtmak 

için konuşmaya başlar... 


MARGARET 
Toprak soğuk değildi, ama ölüyü içinde saklamak için de 
isteksizdi 


Törene katılanlar hoşnutsukluklarını 
belirten sözler söylemeye başlarlar.. 


PATRICIA 
Bir uzun bir kısa hece ölçüsü gibi girdin hayatıma 
Ne uyanık kalabiliyorum ne de uykuda sayıyorum kendimi 
Bir başka yaşamın ellerine teslim edilmiş kadere kızıyorum 
Şeytan gizlemiş kendi tılsımını kadınların ruhuna 
Bu kadar yıl sonra anladımki boşa yaşıyorum 
Yorgunluktandır belki de bu çırpınışlar 
Aslı görülmemiş gerçekleri kendimin bir parçası sandığım kadar 


MARGARET 
Boyalı duvarlarında çatlamış üzüntülerin izlerini 
Yamalı kaderin sözlerinde gizlenmiş sanırdım 
İpek böceğinin salgısından çıkan insan yüzleri 
Nerede görsem yoksunluğun kendisini tanırım 
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PATRICIA 
Geçerken gözlerinden dün gece bir ışık aktı gözlerime 
Işığın arkasına gizlenmiş bir nur sandım seni 
Nurunun parlaklığından yansısa keşke şu kısa ömrüme 
Ömrümde olsun istedim hiç benim olmayakmışın gibi 


MARGARET 
Yanlış bir kayadan sızmış su gibiyim 
Ulaşmak için toprağa kendi yaşamımı bulmak için 
Her sızan sudan daha uzağa gitmeliyim 
Beni güneşten koruyacak ağaçlar yok 
Her an buharlaşabilirim 
Göl ile olan hiç bağım yok 
Ben gökten doğrudan inmeyim 
Damlaların delerek oluşturduğu kaya boşluğuna 
Bana sorulmadan indirilmiş bir su tanesiyim 


PATRICIA 
Ne günler geçti unutulmayan bu sefil hayatından 
Yüzün yüzüme değdi hatıran yaşlandı bir an 
Umutlanmak zor geldi inan kara örgülü saçlarından 
Boşuna geçiyor kimsesiz sanılan durdurmak istediğim zaman 
Şiirlere sığınıyorsun geçmişten kalan kaderine bulaşmış 
günahlarından 


MARGARET 
Ah Patricia! 
İsteyemem artık olmasını eskiden istediklerimin 
İşin ruhu kaçtı bir kere çok yıprandı isteklerim 
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PATRICIA 
Bulutlara asılmış damlaların hayalidir okyanusa ulaşmak 
Kendinden geçmedikçe aşık nasıl olur da ulaşır Tanrı’ sına 
Bir damladan nasıl şekillenir koca bir yaşam oluk oluk 
İçine neler sığdırılmış neler, sonsuzluğa açılan sandığım mağraya 


Konuşmanın ortasında daha önce kimsenin 
görmediği ve tanımadığı Albert 

arka sıralardan çıkarak 

öne doğru gelir ve araya girer... 

Tüm gözler üzerindedir... 


ALBERT 
Ölümü bu kadar kişiselleştirme sevmemeye gönüllü güzel 
Tek kişiliktir ölüm herkes için, yalnız değilsin 
Sadece zamanını bekler her insan 
Toprak kokusu ile bütünleşmek için 


PATRICIA 
Bu sözlerin kim içindir yabancı 


ALBERT 
Elbetteki senin için değil 
Kelimelerimi harcamam güzel olmayan için 
Aklım gönlüme yapışmış bir düş besler 
Margaret, işte geldim 
Gel demiştin, ben de geldim 
Hatırlıyor musun sözlerini beni ruhuna davet ederken 
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MARGARET 
Sen, O sensin 
Seni sensizliğin ile aldatırken düştüm bu derin çukura 
Şimdi çıkıp geldin 
Çok da beklenti içinde değilim aslında 
Beklemek yalnızca hoşuma gidiyor 
Belkilerle yaşamak hiçten daha fazla 
İnsanı yoklukta bile umutlandırıyor 
Sözlerimi soruyorsun bana 
Unuttuğumu düşünüyorsun belki de 
Sözler unutulacak harflerle işlenmedi ki gönlüme 
Sözlerim karanlıkta parlayan birer inci tanesi 
Hepsini hatırlıyorum kesinlikle 
Ne demiştim sana 
Tekrardan mı duymak istiyorsun 
Öyleyse iyi dinle beni gönül kulaklarınla 


Şimdi gel Şubat'ta gidersin 

O zaman soğuk olur havalar 

İklim hırçınlaşır 

Tanıdık yüzler tanınmaz olur 
Sevmek zor gelir insana 

Eylül öyle mi 

Tam kararındadır iklim 

Ne sıcak ne soğuk 

Tam aşık olma vaktidir Eylül 
Onun için şimdi gel 

Şubat'ta gidersin 

Ter görmemiş bedenlerde serinlersin 
Dökülen yapraklara takılır gözlerin 
Ağaçlardan sararmış 

Bir yerleri özlersin 
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Bir ikindi vakti 

Güneş batmaya hazırlanırken 
Gelecek günleri düşlersin 
Onun için sen iyisi 

Şimdi gel 

Şubat'ta gidersin 


ALBERT 
Öyle olması gerekiyordu 
Ellerin ellerimde terlerken 
Dudakların dudaklarımı mühürlerken 
Çok sonraları anladım 
Biraz yorulmuşum sanırsam 
Mutsuzum ayrıca 
Kimseye söylemem 
Küskünlüğüm kendimedir 
Başkasına değil 
Yorulmak için yaşamışım demek ki 
Bunca yıl 
Yılların bıraktığı izler 
Ruhumun çukurunda 
Çok acımasızca 
Ama sanma ki korkarım 
Sanma ki yorulurum bu yokuşta 
Yol düşünsün ben üzerinde yürürken 
Ayakkabı ağlasın yolda yıpranırken 
Ruhun gibi bedenini teslim ettiğin gün bana 


Margaret ağlamaya başlar. 
Kalabalıktan sesler yükselir. 
Perde IV kapanır. 
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Perde V Albertin sözleri ile açılır... 


ALBERT 
Mutsuzluklardan çok mutsuz oldum 
Artık yeni mutsuzluklar istemiyorum hayatımda 
Mutsuz insanları da istemiyorum çevremde 
Benide kendileri gibi mutsuz ediyorlar 
Umutlu değilim, geleceğimden umutsuzum doğrusu 
Umutsuzluk içinde mutluyum aslında 
Kendimle yaşarken kalabalık ve tenha 
Bazen sevmiyorum kendimi de 
Hem sevsem ne olacak ki zaten 
Kaybederkende sevilemez mi insan 
Kazanması mı gerekli mutlaka 
Hatırlaması mı gerekir kaybettiklerini 
Kazanmak için bir daha 


Patricia söze karışır... 
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PATRICIA 
Birşeyleri hatırlıyor gibiyim 
Sanki hiç unutmamışcasına 
Seçmek zorundaydım kendim 
Birisi vardı, birilerinin arasında 
Yorgunum düşümde uyuyan birisinden 
Daha da yoruyor beni acımasızca 
Ellerim neden bu kadar kirli 
Ayaklarımda yırtık ayakkabılar 
Anlayamıyorum neden verildi 
Çocuk düşlerime bu korkular 
Yüzümde gözyaşlarımın izleri 
Bir imkanım olsa tekrardan 
Çocukluk saflığıma dönmek için 
Kirli sözlerle beslenmiş bir ruhum var 
Satmak istesem kim alır kim beni sorar 
Nedensiz olmamalı, olmaması gerekiyor 
Geçmişten getirdiğim sıkıntılar 


ALBERT 
Kim konuşuyor böyle ağlamaklı duygularla 
Kim susuyor ve kimin vermesi gerekiyor 
Bu sözlere kendisi gibi bir cevapla 


PATRICIA 
Alışamadım, olmadı, sevgilim senin yokluğuna 
Perdeler kapandı istemsizce her gece üzerime 
Islık çalan melekler çağırdı şeytanları odama 
Bir rüya olsaydı, isterdim, seni kaybetmek keşke 
Topraktan çıkan her koku bir cesede aitmiş 
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Ölüleri yermiş toprak gömüldüklerinde 
Pişmanlıklar en az toprak kadar aç 
Ölmeden ruhumu eritiyor beden kafesimde 


ALBERT 
İçimdeki merhamet ve acıma duygusu o kadar derin ki 
Bazen bu dünyaya ait olmadığımı düşünüyorum 
Sahip olduğum kelimeler o kadar sınırlı ki 
Derdimi biliyor ama anlatamıyorum 


PATRICIA 
Ben bana cevap veren bir Tanrı'ya inanıyorum 
Beni bilmeyen bir Tanrı'nın olduğuna inanmıyorum 
Ben acizim, isteklerim çoktur, sıkıntılar sararken etrafımı 
Ben benim için yoktan var eden bir Tanrı düşlüyorum 
Ben hiç kudretli olmadığımı biliyorum 
Ben beni koruyan bir Tanrı istiyorum 
Ben ateşten kaçmak veya ödülden pay almak için değil 
Ben yalnızca Tanrı'nın varlığını bildiğim için inanıyorum 


ALBERT 
Tanrı mı kuşatıyor bir tek hayallerini 
O mu yardım edecek sana 
Sen düşerken O mu kurtaracak seni 
Buna mı inanıyorsun gerçekten 
Gerçeklikten bu kadar fazla uzaklaşmışken 


PATRICIA 


Beni yaratan beni ateşlere atar mı 
Ben susuzken Tann?’ m öylece bakar mı 
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Günahım çoktur belki ama değil inancımdan fazla 

Ben yokluk içinde kıvranırken varlık sahibi beni satar mı 
Ben muhtaçken veren el benden kaçar mı 

Sözlerim bittiğinde en son kelimem dua olsun isterken 
Gökyüzüne baktığımda beni yaratan beni sarar mı 


ALBERT 

Sesin bana unutmak istediğim, 

bir o kadar da özlediğim bir yerleri hatırlatıyor 
Neredesin o özlediğim günlerim 

hem özlediğim hem de uzaklaşmak istediğim 
Derin bir yalnızlık duygusuna teslim olmuş sahipsiz rüyalarım 
Gitmek istiyorum artık, ayrılmak bu bedenden 
Bu yokluklar içerisinde yaşarken kalamıyorum 
Uzağım artık beni kalmaya zorlayan tüm nedenlerden 


PATRICIA 
Bir kelime olsun bırak sessizce giderken ardından 
Olsun tamamlamasın duygularının neşesiz seslerini 
Sandıktan çıkan ruhsuz bir ceset gibi sonradan 
Belki beklersin hatırlanmak için karşılıksız sevgimi 


Küsme sakın küstürdüğün kadar kimsenin sessizlerini 
Yorma bırak yorulduğu kadar kalsın yorulmaması gerekenler 
Kimse o senin karşılıksız sevginden ruhunda taşıyan izler 
Ondan af dile yaptığın haksızlıklardan kabul edilirsen eğer 
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ALBERT 
Seslerin seslendiği sessizliğin de var bir sesi 
Duymak mıdır gerçek olan duyduklarımı duyurmak 
Ellerim günahları tutarken ellerinde ellerim 
Bu kadar zor olmamalıydı göz yaşları içinde konuşmak 
Suyun çırpınışıdır uysal ruhumu hareketlendiren 
Geleceğin günü yoruldum artık beklemekten 
Işığın sahteliğine aldanan karanlık gönlüme 
Bir yansıma olsa beni sana kavuşturacak keşke 


PATRICIA 
Ne diyebilirim ki karanlıklar tutarken ellerimi 
Kar kaplamışken sokakları ellerim ellerinde sıcacık 
Ne olur ki kim tutmuşsa ellerimi yeteri kadar bu soğukta 
Bir beni mi sandın bu kadar günahı işleyen bu yoklukta 
Ne kadar da eminsin sözlerinden suçlarken günahlar ile beni 
Günahsızlık gününde ağlarken hiç mi fark etmedin çaresizliğimi 
Vazgeçmedim yaşamaktan sadece yoruldum yaşar gibi yapmaktan 
Sözlerim tükenmez sanırdım yanlış sanılar içinde 
Bir yarım bir de tam heceleri ortak ettim ömrüme 
Kelimeler anlamını bilmeden oluştururken cümleleri 
Cümlelerin birleşiminden koca bir evren yarattım kendime 
Sus şimdi susman gerekiyor çünkü saymadan saatleri 
Konuşman gereken zamana daha çok var 
Eğer anlaşılmadıysa benim kıymetim senin nedenlerinde 
Uzaklaş artık benden nedensizce giremezsin ömrüme 
Neden kapanır kapılar yüzüne kapanmaması istenen 
Görmezler mi ki beklemekten yoruldu bu aciz bekleyen 
Bilmezler mi ki yorulduk artık umutla beklemekten 
Nasıl bir dua olmalı ki bir daha kapanmasın kapılar istemeden 
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Saplandık kaldık içi ızdırap dolu bu çukura 

Bir el uzansa keşke ve çıkarsa bizi günün aydınlığına 
Karanlık rüyalar görmekten yorulduğumuz doğrudur 

Hiç şahit olan olmamıştır mutluluktan ağladığımıza 
Kahkahalar elbetteki yakışmaz bu yıpranmış varlığımıza 
Nedensizce yaşamak artık zor gelmeye başladı ruhumuza 
Nasıl ki ellerim titrer kış gecesinin soğuğunda 

Öylece bırakıp gidesim geliyor bu dünyayı kendi sarhoşluğunda 


ALBERT 
Sen doğanın tozunu bulaştırmışsın üzerine 
Onun için susuyorum, susma vaktidir artık 
Unutmuş gibi davranıyorum ama doğru değil 
Her şeyi hatırlıyorum eksiksiz hem de çaresiz 
Hatıralarım bende saklıydı seni hatırlamadan önce 
Seni bir gün olmadık bir yerde gördüğümde 
Kabul ettirebilirsem eğer gözlerime 
Anla ki ben aslında özlem duyuyorum o eski sevgiliye 


PATRICIA 
Tanrı tarafından özenle kutsanmış bir ruhum 
Ruhuma dokunduğu gün Tanrı, ben kendimi unuttum 
Nasıl güneş küstürüyorsa kendisini şişman adama 
Ben de öyle küsmüştüm beni unuttuğunu sandığım Tanrı'ya 
İlkbaharın rüzgarı çarparken kalbimin yüzündeki aynaya 
Aynanın karanlık yüzü dokunur aydınlık karanlıklara 
Tozlu tablolardan süzülüp uykudan kaçan rüyalarımıza giren 
Bir düş olmaktı cennetin içinde olmadığımız sen ve ben 
İsyan değil söylediklerim yorgunum sadece 
Yıprandığımız doğrudur yaşarken 
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Endişelerim var söyleyememezlikten neden 
Geçmişten getirdiğim günümüze 
Yorgunum çok yaşlandım artık 

Başka bir yorgunluk bu 

Bugün ölsem sanmıyorum ki kaybım olur 
Sanmıyorum ki yaşamaya değer 
Yaşamaya devam edersem eğer 

Yorgunluk üzerime uzandı 

Karanlığın gündüzü örttüğü gibi 

Bir şiir takıldı hatıralarımın peşine 

Dünde kalan daha çok acı veriyor 
Korkusundan gelmesini istemediğim geleceğime 


ALBERT 
Seslerden yorgun kaçan kulaklar tanıyorum 
Kimseyi görmek istemeyen yaşlı gözler var 
Artık öylece sessizce beklemek isteyen yürek 
Üzerindeki bu koca yükü taşımak istemeyen 
İstemediğinden üzerine daha fazla yük binen 
Yükün altında ezilen var bir beden 


PATRICIA 
Yokluk gördüm dün gece rüyamda yine 
Yinelenen düşlerin sahibini arıyor ruhum 
Ne zaman yağmur yağacak olsa yeni güne 
Olmayandan olmaya çalışan ben ile başbaşa kalıyorum 
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ALBERT 
Beyazdan vazgeçmeden siyahı sevebilenler 
İşte bunlardır benim gerçek dostlarım 
Her ne kadar güneş doğmadan önce her sabah 
Karanlık hükmetmekteyse de dünyaya 
Biliyoruz ki güneşin ışığı karanlığı böler 


Konuşmalar devam ederken 
Margaret araya girer... 


MARGARET 
Yüreği solmuşlara sesleniyorum, sesim yettiğince 
Unutmayın diyorum sevginin size neler yapabileceğini 
Bir korku besleyin her zaman için 
Etten ve kemikten oluşan bedeninizde 
Korku sizi uyanık tutar düşmana karşı 
Böylece kaçınırsınız yara almaktan yaralanmadan önce 
Kapınızda sizi bekleyen düşman asla vazgeçmeyecek 
Size zarar vermenin binlerce yolunu biliyor 
Ve o sizi sizden daha iyi tanıyor 
Kanayan yaranıza dokundurmayın her eli 
Temiz el kirli elden daha tehlikelidir 
Sizi kendi yaranıza bastırarak bitirir 
Şefkatli sandığınız o temiz eller 
Şeytana ulaşmanın binlerce yolu var 
Tanrı için bir tek korkudan geçer yollar 
Günahına aldanmayın zalimin, aldatılmış insanlar 
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PATRICIA 
Konuşan sensin ama sen bir başkasısın 
Sen başkalaşmış bir bakirenin günahını kanıtlayan kanısın 
Sen ki yaşamayı hak etmeyen fahişe 
Onun için durup da düşünmek vaktidir artık 
Nereden geldin de nereye gidiyorsun günahlar içinde 


MARGARET 
Yanına kadar gitmek zor geldi 
Ulaşmak ona imkansızdı benim için 
Ben de vazgeçtim sevmekten 
Zaten olmayacak olanı istemekten 
Tam da vazgeçilemez bir günde 
Terkettim onu hem de hiç istemeden 
Güneş ısınmamıştı henüz geceden kalmaydı 
Hiç de şaşırmadım böyle olmasına 
Güneş naz yapıyor bence gecenin karanlığına 
Unutturulmaya mahkum heveslerin kölesi olmuş insanlar 
İnsanlar ki en derinlerinde barındırıyor yorgunluklar 
Yoruldum, yorgunum çok 
Beni rahatsız ediyor geçmişte kalan anılar 
Bizler ki hayallerle geldik dünyaya 
Kimse söylemedi bize var olmanın 
Bu kadar da yok olmayı özleteceğini 
Oysaki ben, ben olmaya yeter değilim 
Gecelere küsmeden sabahın aydınlığı arar dururum 
Bir günah işlemişim ki ben karşılığını bulmuşum 
Ah, bilmezler de konuşup dururlar kirli ağızları ile 
Ben kendimi gecenin korkularında unuttum 
Vurma tokmak dur akmasın artık zaman 
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Sallanmasın sarkaç beni öldüren bu keskin kırbaç 

Nefesler soğuk ve yıpranmış ağır kokudan 

Dudaklar tekleşirken bu ruh bir bedene muhtaç 

Zaman çizgisini geçerken ufaktan beliren ışık 

Ne zamandı, bilemiyorum, hatıramdan çıkmış sessizlikten kaçış 
Bir saniye ile dilimlemek zamanı artık yersiz 

Ne bugünden sorarım hatır ne de gelecekten habersiz 
Duvarlara yansımaya başlamış izler belli belirsiz 

Zindanın efendisine verin tokmağı erkenden 

Vursun da inlesin yeryüzü gök efendisinin dilinden 

Suyun kendini parçaladığı ırmaklarda gecelik 

Bir dev uyuyor kimsenin bilmediği üstelik 

Renksiz kalan kelebeklerin kanatlarına dokunsam keşke 
Adımı yazsam, beni en çok sevenin adının yanına tek seferlik 


Margaret'in son sözleridir bunlar. 
Yoğun ve şiddetli bir öksürme ile 
ağızından kanlar gelir. 

Patricia yardımcı olmaya çalışır. 
Margaret ölür. 

Son sözleri; “Çok yoruldum” olur. 
Perde V kapanır... 


- SON- 
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